
Een kruis in de bocht 
 
Op de Kloosterstraat in Helden-Dorp staat richting Onder en Eindt 

(Baarloseweg) een kruis in een scherpe bocht. Eigenlijk was de 

nabij gelegen T-splitising ooit een viersprong waaraan het kruis 

stond. 

Het gaat om een houten kruis met een kunststof corpus. Op een 

kadasterkaart uit 1895 staat dat kruis op die viersprong getekend.  

Het verhaal rond dit kruis is dat er in het naburige bos ooit mensen 

hebben gelegen met tbc. Die hebben de belofte gedaan dat bij 

genezing een kruis opgericht zou worden. Er is echter niet bekend 

wie het eerste kruis geplaatst heeft.  

De familie Smeets is lang eigenaar geweest van de grond en het 

kruis. Helaas werden er ook vroeger al vaak vernielingen 

aangericht. De familie Smeets besloot daarom in 1967 het kruis te 

verwijderen en heeft het achter hun 

woonhuis geplaatst. De familie 

Hendriks-Janssen, grondeigenaar van 

het perceel naast de oorspronkelijke 

plek van het kruis, heeft in 1980 een 

kruis op hun grond teruggeplaatst. 

Jaren later droegen zij het grondstuk 

met het kruis over aan de gemeente en 

nu is het in onderhoud bij de 

Werkgroep Kruisen en Kapellen van de 

Heemkundevereniging Helden.  

Helaas gebeuren er op die plek ongelukken, omdat automobilisten de bocht niet op tijd opmerken en dan 

tegen of langs het kruis en boom tot stilstand komen. 

 
 
 
 

Het oorspronkelijke kruis. 

De ravage na het ongeluk in augustus 2023. 


