Sjang van Berlo (Johannes) (% Helden 25-07-1897 - T Venlo 28-05-1945)
Gehuwd met Gertruda Maria Hubertina van Zon.

Ook hij moet tijdens de befaamde kerkrazzia van 8 oktober
1944 zijn opgepakt. Hij kwam terecht bij de Zuckerfabrik
Schladen tot 13 dec. en vervolgens tot maart 1945 bij de
Reichswerke Hermann Goring, Hiutte Braunschweig. Na zijn
terugkeer uit Duitsland stierf hij korte tijd later. Op zijn sterfbed

zei hij nog: “lk vergeef aan allen, zelfs aan Duitsland.”

Bid voor de ziel van zaliger

Johannes van Berlo
echtgencot van
Gertruda Maria Hubertina van Zon

geboren te Helden 22 Juni 1897 en gesterkt door
de H.H. Sacramenten met volle onderwerping
aan Gods H. Wil zacht en kalm in den Heer
overleden te Venlo (R.K. ziekenhuis) 28 Mei 1648
en begraven op het R.K. kerkhof te Helden-
Grashoek 30 Mei d.a.v.

Hij was een man van oprecht geloof, een trouwe
echtgenoot, een liefde- en zorgvolle vader, wien
geen offer te groot was voor het welzijn der
zijnen.

Hij stierf zooals hij geleefd heeft, op echt chris-
telijke wijze; één zijner laatste woorden waren :
+k vergeef aan allen, zelfs aan Duitschland."

Celiefde echtgenoote, slechts korten tijd na mijn
terugkeer uit Duitschland mochten wij tezamen
zijn. Zeer gaarne had ik bij u willen blijven en
met u de toekomst onzer kinderen verzekeren.
God heeft het anders beschikt, Zijn H. Naam
zij gezegend in alles. Van uit den hemel blijf
ik u beminnen en helpen. Vertrouw op God en
help mij door uwe gebeden.

Dierbare kinderen, houdt uw moeder in eere
al de dagen van uw leven, wees haar een steun
door uw volgzaamheid en echt christelijk leven ;
blijit met elkaar in vrede en liefde vereenigd
en God zal met u zijn.

viL s WELRT Gij allen, die mij dierbaar waart, helpt mij door
Het - > 3 uwe gebeden tot God.
{Daria, wees mijne toevluchr. Mipdesusibamhacucholc @O0 3
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