Louis / Lod Bos (% Helden 10-11-1924 - 1 Liessel 25-09-1944)

Louis was de zoon van Wilhelmus Bos en Anna Elisabeth Wolters. Hij
was lid van het verzet en Binnenlandse Strijdkrachten en zat daarom
ondergedoken in Neerkant. Daar werd hij tijdens een razzia op vlucht
voor de Duitsers door een buikschot gedood. Na de oorlog kreeg hij een
graf op het Nederlandse Ereveld in Loenen (Vak E, graf 1030).

Behalve dat hij op het monument in Everlo staat vermeld als
oorlogsslachtoffer is dat ook in Neerkant (Brabant) het geval.
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JEZUS % MARIA = JOZEF
BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

LOUIS BOS

geboren te Helden 10 November 1924.
overleden te Liessel, voorzien van de
H.H. Sacramenten der Stervenden, op
25 September 1944 en begraven re Helden.

| Wat s het leven van den mensch? Midden in

{ het leven, staan wij plotseling midden in den dood.
Waakt dus, omdat gij niet weet op welk uur den
Heer komt.

| De dierbare overleden jongeling had langen tijd

I in den vreemde een schuilplaats gezocht voor het

"4 oorlogsgeweld, ontbering en ellende geleden, ten
slotte werd hij door een noodlottig schot getroffen,
stierf plotseling, maar niet onvoorbereid, want het
voortdurend gevaar, waarin hij verkeerde, was een
kostbaar middel om zich elk cogenblik gereed te
houden voor zijn Goeden, maar Rechtvaardigen
Rechter te verschijnen.

. Hij was eerlijk en oprecht, en nauwgezet in het

| volbrengen van al datgene, wat hem door zijne

ouders en overheid werd opgelegd. Vriendschap-

pelijk in den omgang, ging hij mcedig en met blijd-

. schap door het leven, want de toekomst was vol
schoone beloften.

Beste ouders, broers, zusters en allen die mij be-

mind hebt, weent niet meer over mijn heengaan, TER GEDACHTENIS
want eenmaal hopen wij voor eeuwig vereenigd
te zijn in den hemel, daar wachten uwe kinderen,
die U zijn voorgegaan.

H. Hart van Jesus, ik vertrouw op U.

FA JOH KENZERS JR.. DEURNE

Het bidprentje.

De grafsteen op het
Ereveld in Loenen.
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