
Frans Claessen (Franciscus Hubertus Antonius)  ( Helden 20-12-1894 –  

† Bergen-Belsen (D) 09-03-1945) 

   Gehuwd met Henrica Johanna Hubertina Wilhelmina Duijsings. 

 

Frans werd onderwijzer in Belfeld, maar moest door de 

eerste wereldoorlog onder de wapenen. Daar deed hij, naast 

studeren, veel aan sport en atletiek. In de tijd dat hij in 

Utrecht gelegerd was, leerde hij zijn vrouw Riek kennen, en 

trouwde met haar in 1918. Een jaar later vertrok het jonge 

paar met één kind, Frans was inmiddels 1e luitenant, naar 

Nederlands-Indië. Na zijn vertrek uit de militaire dienst werd 

hij daar in 1922 inspecteur Lichamelijke Opvoeding. Op 

verlof in Nederland zijnde in 1939 werd Frans opnieuw 

gemobiliseerd als kapitein van een bataljon. Na de 

capitulatie kreeg hij een baan als inspecteur Lichamelijke 

Opvoeding in Amsterdam. Daar sloot hij zich in 1942 aan bij 

het verzet en werd commandant van de Ordedienst. Op 14 

juli 1944 pakten de Duitsers hem op. Via kamp Vught, kamp 

Oranienburg Sachsenhausen en Neuengamme kwam hij in Bergen-Belsen terecht, waar hij 

overleed. Pas in 1947 kwam de familie via het Rode Kruis daarvan op de hoogte. In 

Amsterdam-Slotermeer eerde de stad Amsterdam hem door een straat naar hem te noemen. 

Het bidprentje.  
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Het gezin Claessen - Duijsings 


