Gerard van Dijck (Gerardus) (% Helden 16-10-1896 - + Helmond 11-10-1944)
Gehuwd met Hendrica Maria Giesen.

De in Asten wonende Heldenaar was, samen met nog zo’'n
twintig mannen en jongens, getuige hoe in de bossen op 9
oktober 1944 geallieerde militairen een Duitse patrouille
gevangen namen. Twee beambten van de gemeente voegden
zich bij die groep. Zij hadden de opdracht om de door de
Duitsers achtergelaten munitie op te ruimen. Een gevonden
vreemd munitiekistje trok de aandacht van de hele groep. De
passerende Duitse gevangenen waarschuwden voor het
gevaarlijk voorwerp. Door een ongelukkige handeling werd iets in
werking gesteld waardoor het kistje met een oorverdovende knal
explodeerde. Acht omstanders vonden daarbij meteen de dood.
Van de levensgevaarlijk gewonden overleden binnen een week
nog vijf personen in het Helmondse ziekenhuis, waaronder Gerard van Dijck. Enkele weken
later stierf nog een kind, in totaal waren er dus veertien slachtoffers te betreuren.

Het bidprentje.

1. GEDENK IN UWE GEBEDEN
DE ZIEL VAN ZALIGER

GERARDUS VAN DJJCK

echtgenoot van

HENRICA MARIA GIESEN

Lid van de Retraitepenning
geboren te HELDEN (L.) 16 October 1896 en

tengevolge van een noodlottig ongeval overleden
in het St. Antonius-Zickenhuis te HELMOND
op 11 October 1944, tijdig voorzien van
de laatste H,H. Sacramenten.

Als slachtoffer van het oorlogsgeweld, werd hij
plotseling weggerukt uit het midden van zijn
schoon en groot gezin. dat vader niet missen kon.

Maar Gods wegen zijn niet de wegen der men-
schen Wij buigen het hoofd en vernederen ons
onder Gods machtige hand: Wat Gij doet, o
God, is goed en wat Gij geeft is ons zalig.

Hij was een voorbeeld van een diep christelijk
echtgenoot en vader, die in zijn gezin zijn glorie
en zijn innigst geluk vond.

Dierbare echtgenoote, aan U alleen moet ik
de zorg voor onze kinderen overlaten. Draag het

leed, dat U trof, met christelijke gelatenheid en Bronnen:
met moed. Vanuit den hemel zal ik U bijstaan.

Geliefde kinderen, gedenkt de zorgen van uw Archief Heemkundevereniging
vader en houdt uwe moeder in eere al de dagen Helden

haars levens,

Familieleden, vrienden en kennissen, bidt allen
voor mij.

MIJN JEZUS BARMHARTIGHEID. 300 d. afl.
Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. 300d. afl.
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