
Piet Hoebers (Petrus Johannes Jacobus) ( Helden 09-07-1920 - † Helden 10-08-1944) 

Op 10 augustus 1944 komt de beruchte Strobel met 

enkele leden van de Ordnungspolizei bij smid Piet 

Hoebers aan de deur op de Markt in Panningen. Die 

wordt uit huis gehaald en bevolen om te rennen. Dan 

wordt hij in koelen bloede op straat doodgeschoten. 

Piet zou aan sommige Knokploegacties hebben 

deelgenomen en door infiltranten in het verzet 

verraden zijn. Tegelijkertijd licht de andere beruchte 

Duitser, Nitsch, in de Kerkstraat Piet Korsten uit zijn 

bed. Ook hij wordt, naar later blijkt ten onrechte, op 

straat doodgeschoten. De Duitsers laten de lijken bij 

hun aftocht op de Markt liggen als afschrikwekkend 

voorbeeld. 
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Bronnen: 

Archief Heemkundevereniging Helden 

Archief gemeente Helden (nu Peel en Maas) 


