Lodewijk Keltjens (% Velden 23-03-1888 - 1 Helden 18-11-1944)
Gehuwd met Anna Maria Gerits.

Landbouwer Keltjens was op vrijdagmiddag 17 november 1944, één dag
voor de bevrijding, op Nobis bezig zijn vee uit de wei te halen vanwege
de vele beschietingen. Daarbij werd hij getroffen door een granaatscherf
aan zijn hoofd. Een pater kwam te voet om hem alsnog te voorzien van
de laatste sacramenten.

1 Zijn bidprentje.

Gedenkt bij het H. Misoffer en in
uw gebeden de ziel van zaliger

,}, Lodewijk Keltjens

echtgenoot van
Anna Maria Gerits

geboren 23 Maart 1888 te Velden en
overleden te Panningen, tengevolge
van oorlogshandelingen, 18 November
1944, voorzien van het H. Oliesel.

Onverwacht, midden onder het werk
klopte de dood bij hem aan. Maar steeds
was hij bereid om voor God te verschij-
nen, want voor Hem kan hij getuigen,
dat hij zijn leven welbesteed heeft.
Daarom:,,Zalig de dooden, die in den
Heer sterven, want hunne werken vol~
gen hen.”

De dierbare overledene was een liefde~
volle echtgenoot en vader, een man
met een eenvoudig en oprecht karakter
die zijne kinderen opvoedde in echt
christelijken geest en hen zelf een
voorbeeld gaf van ware godsdienstzin.
Hij was een trouw lid der H. Familie.
Onderde bescherming van Jezus, Maria
en Jozef stond zijn leven en sterven.
Dierbare echtgenoote en kinderen,
weest sterk in 't geloof. Draag dit kruis
moedig. Tot u, mijne kinderen, wil ik
deze vermaning richten: eert uw moe-
der alle dagen van uw leven en volgt
mijn voorbeeld na. Van u allen vraag
ik gebeden en offers, opdat ik spoedig
ruste in vrede bij God.

l O Maria zonder zonden ontvangen, bid

vooronsdie onzetoevlucht tot Unemen
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