
Piet Korsten (Petrus) ( Helden 03-10-1904 – † Helden 10-08-1944) 

    Gehuwd met Elisabeth Naus. 

Op 10 augustus 1944 werd kruidenier Piet Korsten door de beruchte 

Duitse S.D.-officier Nitsch van zijn bed gelicht omdat hij verdacht 

werd van verzetswerk. Als vader van dertien kinderen had hij echter 

weinig met de knokploeg te maken. Hij is mogelijk aangezien voor zijn 

neef Bert Korsten, die wel volop betrokken was bij spectaculaire 

verzetsacties. Piet werd, evenals Piet Hoebers, die dag 

doodgeschoten op straat. De Duitsers lieten de lijken van de twee op 

de Markt liggen als afschrikwekkend voorbeeld. 

 

 

 

Het oorlogsgraf op het parochiekerkhof in 

Panningen. 

 

 

 

 

 

 

Het bidprentje. 

 

 

 

Bronnen: 

Archief gemeente Helden (nu Peel en Maas) 

Archief Heemkundevereniging Helden 

Oorlogsgravenstichting  


