
Kees Krans (Kornelis) ( Hoogezand 30-03-1887 - † Helmond 02-03-1944) 

    Gehuwd met Jeikina Delina Dorenbos. 

Hij had in 1938 met zijn vrouw en zoon Gerrit de boerderij Bovensbos 

gekocht. In 1943 werd hij gevraagd om onderduikers te herbergen. 

Dat gebeurde in kippenhokken die in het bos aan de overkant werden 

opgebouwd. Een joods gezin, vader, moeder en dochter De Jong, 

zaten bij de boerderij ondergedoken. Het onderduikerskamp werd 

verraden en boer Kees en zoon Gerrit werden met Albert Schers en 

Wiel Verrijt opgepakt en voor verhoor naar Maastricht gebracht. Kees 

mocht drie dagen naar huis omdat zijn vrouw dat geëist had, anders 

zou ze de Duitsers niets vertellen. Ze hielden echter vol dat ze geen 

namen van de onderduikers kenden. Kees moest mee terug naar 

Maastricht waar hij behoorlijk mishandeld was. Hij kwam daarna in 

Kamp Amersfoort, waar na de binnengehaalde oogst, ook zoon Gerrit terechtkwam. Samen 

werden ze tewerkgesteld bij een boer in Geldern (D). Kees had echter een zwakke 

gezondheid en een wond aan zijn been. Hij werd ziek en kwam in het ziekenhuis in Geldern 

te liggen. Zijn maag en zijn been, dat aan het wegrotten was, zorgden er voor dat hij met een 

ambulance vanuit Geldern door zijn aanstaande schoondochter opgehaald kon worden om in 

het ziekenhuis in Helmond opgenomen te worden. Hij was toen al stervende en zijn vrouw 

heeft hem niet bij kennis zien komen. Zijn zoon is terug op de boerderij gekomen. 

De boerderij op 

Bovensbos in de jaren 30 

van de 20e eeuw. 

 

         

              De Amersfoortse kampkaart. 

Een deel van het identiteitsbewijs van zijn vrouw Jeikina Dorenbos.   

  

 Bronnen: 

 Archief gemeente Helmond 

 Archief gemeente Helden (nu Peel en Maas) 

 Verhaal verteld door schoondochter Corrie Krans-Noordergraaf  

aan Ton van Reen 

 Archief ITS Arolsen Archives 


