Jac Naus (Jacobus Johannes) (% Egchel 31-12-1913 —
T Bergen-Belsen (D) 15-04-1945)

In 1938 werd Jac in Roermond tot priester gewijd en in 1939 tot
kapelaan in Venlo benoemd. Al gauw na de inval van de Duitsers
werden Naus en zijn collega-kapelaan Van Enckevort actief in het
verzet. Vele onderduikers kwamen op veilige plekken terecht dankzij
het netwerk dat kapelaan Naus en de zijnen hadden opgezet. Omdat
de Duitsers Naus en Van Enckevort al enige tijd zochten, moesten
die dus gebruik gaan maken van hun eigen organisatie. Tijdens een
geheime bijeenkomst met provinciale kopstukken van de Landelijke
Onderduikorganisatie op 21 juni 1944 in het pensionaat St. Louis in
Weert werden een achttal van hen, waaronder Naus, gearresteerd
en na verhoor via Kamp Vught naar Oranienburg-Sachsenhausen
getransporteerd. In verband met de opmars van o.a. de Russen
werd ook kapelaan Naus op transport gezet naar Bergen-Belsen.
Daar herstelde hij wonderbaarlijk van vlektyfus, maar was zo vermagerd en verzwakt dat hij
op de dag van de bevrijding door de Engelsen, ‘s avonds bleek te zijn overleden. Zijn
stoffelijk overschot kwam terecht in een van de massagraven in Bergen-Belsen.

m\ Jac als burger om zijn werk als verzetsman makkelijker te
maken. Mogelijke namen die hij daarvoor gebruikte waren:
Van Thiel, Hoogeveen of Van Do
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In het B. Misoffer der priesters en de gebeden der
geloovigen wordt aanbevolen de ziel van

den WelEerwaarden Heer
JACOBUS JOHANNES NAUS

Gebaren te Helden 31 December 1913, Priester ge-
wiid 2 April 1938 [n dat zelfde jaar aangesteld tot
leeraar aan het Bisschoppelijk College te Weert,
waarna hij op 6 Augustus 1939 werd benoemd tot
kapelaan aan de St. Martinuskerk te Venlo. Hij gaf
in 1945 zijn leven voor God en de zielen in het
concentratiekamp te Belsen (DId).

»Gezegend zij God, de Vader der ontferming en
de God aller vertroosting, die ons troost in al onze
kwelling. opdat wij hen, die op een of andere wijze
in druk verkeeren, zouden kunnen opbeuren met
den troost, waarmee wijzelf door God worden ver~
kwikt." ,,Worden wij door het lijden gekweld, het
geschiedt tot uwen troost.” (St Paulus aan de
Corinthitrs).

In deze den ligt geheel het pri lijk leven,
het priesterlijk werk van onzen dierbaren kapelaan
opgesloten. Zij doen ook zijn lijden als priester in
het schoonste licht stellen.

Zijn geheele persoon zette hij incom Christus te
doen heerschen in de harten van hen, die aan zijn
zorgen werden toevertrouwd. Het was de liefde tot
Christus die hem deed werken en zwoegen. Hetwas
diezelfde licfde, die hem er toe bracht als held zijn
Jeven te offeren. Een held was deze eenvoudige en
bescheiden priester. Zijn werken leggen daarvan -
getuigenis af, en gaven daarbij de heerlijkste be-
Ioften voor de toekomst. Maar de goede God be-
schikte anders. Hij vroeg ook het offer van zijn
leven. En hij gaf zijn leven om het leven van an-
deren te redden.

Goede vader en familie, wilt niet treuren. Uw offer
is zwaar, maar ik weet, dat God alles ten goede
keert voor hen, die hem liefhebben. U allen dank,
ik, die mij het mogelijk hebt gemaakt priester te
worden en mijn taak te vervullen. Confraters,
klesgenooten en vrienden, blijven we &én in ons
H. Misoffer en gebed.

H. Martinus, patroon van Venlo, bid voor ons.

Zijn bidprentje.

. WOLTERS - VAN WY-ICK, VENLO
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