Piet van Ninhuijs (Peter Martinus) (% Beringe 10-11-1930 - 1 Helden 26-10-1944)

Piet wordt in Beringe, samen met Huub van Ratingen, getroffen
door een granaat en sterft om 09.30u. Zijn overlijden wordt door de
dochter van Huub van Ratingen bij de gemeente gemeld. Huub
sterft diezelfde dag om 13.30u.

De overlijdensaktes van Pietje en Huub.
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Pietje in zijn communiepakje.

Een laatste gedachtenis
azn ons kind en broer,

Peter Martinus van Ninhuys,
geboren te Helden-Beringe 10 November
1930, aldaar tengevolge van den oorlog
door een granaatscherf gewond, voor
zien van de H. Sacramenten der ster-
venden, overleden 26 October 1944.

O lieve ouders, freurt toch riet,
O stort om: mij geen traan,
Spaart, lieve ouders, uw verdriet,
De hemel lacht m{j zan.

't Was God, die mij eens gaf aan u,
Hi; riep mij voor zijn troon,

Daar jubel ik er zing er nu.
Versierd met krans en kroon.

Daar zing ik in de Engelenrel
Een glorielied voor Cod,

En wensch u allen aan mijr zij
O, cuders, welk een genot.

Misgun mij dan die vrsugde niet,
Vaartwel veer kerten tijd,
Want altijd is mijn eerste lied

Voor u aan God gewijd. ) i i i

Ic smeek daar. dan in Jezas Naam Het b|dprentje van P|etje
Gedenk toch lieve Heer

Mijn ouders, broers en zusjes saam

Stort over hen Uw zegen neer.

Geiroostdan ouders, want dcor Gods Zaon
Wordt U een plaats bereid,

Ik viecnt kier au voor U een kroon
Vaartwel tot in de eeuwigheid.
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