Thei Peeters (Theodorus) (% Maasbree 26-06-1887 - T Beringe 03-06-1946)
Gehuwd met Johanna Helena van Muilekom.

Thei was vermoedelijk de enige schipper die ooit in Helden
ingeschreven stond en voer o0.a. op de Noordervaart. Beringe was de
thuishaven. In september 1944 lag zijn schip De Hoop in de haven
van Nijmegen voor anker toen de Duitsers het vorderden. Ze stopten
het vol met uit winkels geroofde levensmiddelen en al het andere wat
van pas kwam. Thei werd gedwongen naar Duitsland te varen met zijn

S vrouw en twee van de zeven kinderen, Joop en Bep. Daar kwamen ze
midden in het oorlogsgeweld terecht. Zijn gezondheid leed daaronder en hij kreeg
longproblemen. Na de bevrijding kwamen Thei, zijn vrouw Johanna en Bep met het eerste
ziekentransport terug naar Beringe. Joop kwam later met de boot terug. Thei overleed aan
de gevolgen van de longziekte die hij opgelopen had in Duitsland.

Het bidprentje.
JEZUS + MARIA t JOZEF

Bid voor de ziel van zaliger

THEODOOR PEETERS

echtgenoot van

JOANNA HELENA VAN MUILEKOM

geboren 26 Juni 1887 te Maasbree en overleden
te Helden-Beringe 3 Juni 1948, voorzien van de
H. Sacramenten der Stervenden.

Geluisterd heeft de Heer en Hij heeft zich mijner
cntfermd. God, Gij hebt mijn klachten in vreugde
veranderd. Heer, doe met mij volgens Uwen
wil en beveel, dat mijn geest in vrede worde
opgenomen, want het is beter voor mij te ster-
ven den te leven.

Wanneer gij ooit een mensch hebt zien sterven,
denkt dat gij ook denzelfden weg zult gaan.
Wanneer hst morgen is, denkt dat gij den avond
niet zult halen. Avond geworden durft gij den
morgen niet beloven. Maar wees altijd bereid
en leef zoo, dat de dood u nooit onvoorbereid
vinde.

Gij, die mij verpleegden gedurende mijn lang-
durende ziekte, u vooral mijne vrouw dank ik
VOOr uw zorgen.

Mijn kinderen, vervult mijn laatste bede. Weest
eensgezind onder elkaar, hovdt God voor oogen,
weest goed voor uw moeder. Helpt mij door
uw gebeden, die gij voor mij tot God richt. En
gij allen, die met myj in Duitschland waart, wilt
mij niet vergeten.

Vaartwel, in den Hemel zullen wij elkander
wederzien.

H. Hart van Jezus ik vertrouw op U.

H. Theodorus en H. Antonius bidt voor mij.

Onze Vader — Wees gegroet

o ererie
OMEER DER

P. Steeghs, koster, Helden-Beringe Kasstonn

Zijn schip De Hoop.

Bronnen: Archief Heemkundevereniging Helden
De Moennik 38, februari 2010 (Giel Kessels en Patrick van t Hooft)



