Nellie Pijn (Petronella Catharina) (% Rotterdam 27-06-1931 - 1 Koningslust 01-07-1942)

stierf.

Het bidprentje.

Bronnen: Archief Heemkundevereniging Helden
Peter Lormans

Nellie was met haar broertje Leo te gast bij de familie Lormans in
Koningslust. Door de barre oorlogsomstandigheden in Rotterdam
werden kinderen, waaronder de kinderen Pijn, naar het platteland
gestuurd om daar aan te sterken.

Tijdens een onweer sloeg de bliksem in de keuken in via de
bekabeling van de radiocentrale. Nellie zat zo dichtbij een schakelaar
van dat systeem dat ze door die inslag getroffen werd en ter plekke

Nellie als kleuter in
een schoolbank in
Rotterdam.

JEZUS t+ MARIA t JOZEF
1.

Ter gedachtenis aan

NELLY PIJN,

geboren te Rotterdam 27 Juni 1931, onver-
wacht, bij noodweer, uit dit leven genomen
te Koningslust 1 Juli 1942.

Gods engel is plotseling en onverwacht
gekomen, om met dit kind hemelwaarts te
gaan. Zoo kan hij ook komen voor ons.
Daarom vermaant de H. Schrift; , Wil den
dag van morgen niet prijzen: gij weet niet,
wat hij u brengt.” Maar mogen ook wij dan
klaar staan voor den hemel.

Quders en pleegouders, het was zoo Gods
Wil, en God weet, hoeveel Hij van u vroeg.
Maar daarom is God nog meer dan anders
met u. Veel heeft God van u, ouders, ge-
vraagd; veel zal Hij u geven.

Nelly, die altijld zoo gedienstig was, zal
nu in den hemel voor ons allen bidden.
Indachtig Jezus' woord: ,Wie een kind op-
neemt in mijn naam, neemt Mij op," ver-
trouwen wij vast, dat zij ook voor Konings-
lust en het gezin, dat haar opnam, veel zal
verkrijgen.

H. Haljt van Jezus, ik geloof in Uwe liefde

voor mij. 300 d. afl. telkens.
.
O Marna, doe mij leven in God, met God
en voor God. 300 d. afl. telkens.

Drukkerij Kassteen



