Jacques Scheres (Jacobus Hendrikus) (¥ Egchel 14-01-1916 - T+ Den Haag 10-05-1940)

Als soldaat van het 6° Depot Bataljon was de in Meijel woonachtige
landbouwer Jacques gelegerd in Den Haag, waar hij dus op de
eerste oorlogsdag sneuvelde. Hij werd daar in een massagraf
begraven op de Gemeentelijke Begraafplaats.
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De overlijldensakte van
de gemeente Helden.
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Gedenk in uwe godvruchtige gebeden de
Ziel van Zaliger

JACQUES SCHERIS

Lid der H. Familie en R.K. Zangkoor

die, geboren te Helden den 14 Januari 1916,
door den dood werd verrast op het oogen~
blik toen hij als soldaat zijn plicht ver-

IN MEMORIAM

Bronnen:

vulde voor het Vaderland, te Waals-
dorp (Den Haag) den 10 Mei 1940.

Moest de wreede dood zoo spoedig zulke
treurige scheiding teweeg brengen ? Wii meen~
den nog vele jaren tezamen gelukkig te leven
en te werken, en zie, onverwachts sta ik aan
de poorten der eeuwigheid en wordt mijn
levensdraad afgesneden.

De mensch kent zijn einde niet; weest
derhalve bereid, want op een uur dat men het
niet denkt, zal de dood ons overvallen,

Mijn lichaam is bezweken; ik heb mijn
leven gegeven voor mijn dierbaar Vaderland,
Gij, o God, zijt mijn_deel in eeuwigheid.

Dierbare Ouders, Broeders en Zusters en
allen die mij dierbaar zijt, het uur van schei~
den is geslagen. Weest niet te zeer bedroefd,
doch ik smeek U door de liefde van J.C.O.H.,
dat gii mij bijstaat door uwe gebeden.

GEBED. Wij bidden U, o God, ontferm
U over Uwen dienaar, dien Gij door Uw
H. Bloed hebt verlost, en geef hem de eeuwige

rust. Mijn Jezus Barmhartigheid.
Zoet Hart van Maria, wees mijn heil.

Het bidprentje waarop de
achternaam verkeerd
gedrukt is.

J. L. VAN OOSTAIJEN, MEIJEL
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