Nel Tielen (Maria Petronella Hubertina) (¢ Grashoek 06-05-1905 - 1+ Weert 26-01-1945)
Gehuwd met Hubertus Engelen.

Echtgenoot Bert werd op 8 oktober door de Duitsers gearresteerd
en als dwangarbeider afgevoerd naar Duitsland. Moeder Nel bleef
met vier kinderen, waarvan de jongste zes maanden oud was,
achter. Tijdens de frontperiode bleven ze een tijd nog in Grashoek
en verbleven daar regelmatig in een schuilkelder. Moeder Nel
schijnt toen al klachten over de gezondheid te hebben gehad, maar
de zorg voor de kinderen ging voor en er was ook geen dokter in de
buurt om te raadplegen. Later moest het gezin op last van de
Duitsers evacueren naar Koningslust. Bij terugkeer in Grashoek
moest Nel opgenomen worden in het ziekenhuis in Weert. Daar is
ze tijdens een spoedoperatie overleden. Haar lichaam werd in een
kist naar huis gebracht en begraven op het oude kerkhof in
Grashoek. Haar man Bert keerde heelhuids terug toen de oorlog afgelopen was en huwde in
1947 met Maria Christina Frencken, die weduwe was van oorlogsslachtoffer Piet (P.J.)
Lenders.

Nel met haar zoon Piet ? op de arm.

JEZUS i MARIA it JOZEF
Bid voor de ziel van zaliger
Mavria Petronella Hubertina Tielen,
echtgenoote van
HUBZRTUS ENCGELEN,

geboren te Helden, 6 Mei 1905 en meermalen
gesterkt deoor de Genademiddelen der H. Kerk
met overgeving aan Cods H. Wil, zacht en kal
in den Heer onislapen te Weert (R.K. Zickenhuis)
den 26 Januari 1945 en begraven op ket RK.
Kerkhof te Crashoek-Helden den 22 Januari d.v.

Zij was een trouwe, toegewijde echtgenoote, een
zZorgzame en lie lle moeder, die met wijs
beleid en ve le offervaardigheid haar
huisgezin hrwtvrrdn arbij een verstandige en
goede zuster, bij wie allen gaarne te samen
kwarnen.

Haar kracht vonc ih haar eenvoudige, maa:

diepe godsd tzin, in gebed en veelvuldige
H. Comniun

Dierbare echtgenoot, door den wreeden over-
weldiger reeds geruimen tijd van T'hj gescheiden,

an u alleen laat ik tmns de zorg

nog zoo jonge kinderen; voed
hen op in de liefde en vreeze des Heeren en
in liefdevolle herinneriug aan hunne moeder,
die van uit den hemel over hen blijft waken en
u bijstaan en leg u en hen den plicht op voor
de rust mijner ziel te b]lJ\rn bidden en God za!l
met u zijn, bij Wien wij elkaar eenmaal zullen

Bronnen: ‘I’)erilij;f: broeders en zusters, draagt zorg voor
. . yne z jeugdige kinderen tot vaders t g-

Archief Heemkundevereniging Helden et i
i Mijn Jezus, barmhartigheid. (300 d. afl.)

ArChIef gemeente Helden (nu Peel en Maa.S) Zoet Hart van Maria, wees mijn heil, (360 d. afl.)

Kasstean

Haar bidprentje.



