Sjaak Vervuurt (Jacobus Antonius) (% Deurne 26-05-1920 - 1 Helden 16-12-1944)

Op zestien december 1944 liep Piet Steeghs door een afgezet en
verboden mijnengebied om op de akker van zijn familie in de
Belgenhoek te Grashoek te gaan werken. Hij trapte op een mijn en
raakte ernstig gewond aan een been. Hij schreeuwde hevig
bloedend en krimpend van de pijn om hulp. Zijn broer Bertus was
met paard en wagen via een veilige route ook onderweg en hoorde
het hulpgeroep. Bij de familie Van Mullekom gekomen sprong Sjaak
Vervuurt op de wagen om ook mee te gaan helpen. Hubert Houben
was ook te voet op het geroep afgekomen, maar bij Piet trapte ook
hij op een mijn en bleef gewond liggen. Het lukte Bertus en Sjaak
om de gewonden op de kar te trekken, zonder ervan af te hoeven
stappen. Op de terugweg trapte het paard ook op een mijn en raakte

gewond en ging slingerend verder. Sjaak stapte af om het paard los te koppelen.
Teruglopend van dat karwei trapte hij op een mijn die precies op de rand van het
karrenspoor lag en viel daarbij op een tweede mijn. Hij was op slag dood. Het lukte een
toegesnelde Hein van Mullekom om de gewonden daar weg te krijgen. Zij werden met een
Britse Rode Kruiswagen naar het ziekenhuis in Weert gebracht. Pas een dag later kon het
dode lichaam van Sjaak uit het mijnveld gehaald worden. Het daar liggende gewonde paard
moest met enkele schoten uit zijn lijden verlost worden.

Twee doden en vijf gewonden door mijnen

Het gedachteniskruis xuisen

op Marisberg

Leden Heemkundevereniging,

bewerkt door Henk Thiesen en Jos Keijmes

Duitse mijnen in de bossen van de Marishergen
(Grashock) cisten vlak na de oorlog twee dodelijke
slachtoffers en vijf ernstig gewonden. Aan de Marisbaan in

Grashoek staat een kruis dat is opgericht ter
nagedachtenis aan de slachtoffers.

en kapel

Het
huidige
kruis in het
bos aan
de
Marisbaan
in
Grashoek.

TER GEDACHTENIS

De kop van het artikel over
het voorval op de Marisberg
in De Moennik 47, maart

Zijn bidprentje.

Jezus = Maria % Jozef

L}
Bid voor de ziel van zaliger

Jacobus Antonius Vervuurg

geboren te Dourne 20 Mei 1920 en bij een
poging om anderen te helpen, zelf docr een
Dutsche Iandmiin gedood 16 Dacamber 1944,

Wij hebben een jongeling  verloren, wiens var-
lics ons dubbel smartvol is, om het gering gantal
zijner jaren an om zijn gevorderde deugd. Hij
echter vindt den troost in de belooning zijner
deugden. 3

Hij was een onderdanige zoon, een dierbare
broeder, cen trouwe vriend. Hij was de vreugde
zijner ouders, de kroon zijner familie.

.Dit s wol het grootste bewijs van ware yriend-
schap, dat man ziin laven gaeit voor zifn vrien-
den*.

Laten wij bidden.

O Heer, canvaard onze geheden voor de ziel
von Uw dienaar Jacobus, opdat, indien nog eent-
e vlekken wan aardsche besmetting op hoar
Ehwen, deze door Uwe banmhartiga vargeving
mogen uitgewischt worden, door Chrisius “cnzen
Heer.

Mijn Jezus, barmhartigheid
300 d. afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil.
300 d. afl
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