
Giel Vestjens (Wilhelmus Hendrikus) ( Panningen 17-05-1908 –  

† Hildesheim (D) 25-03-1945) 

          Gehuwd met Eliza Maria Hubertina Stroeken. 

Ook hij werd tijdens de 8-oktoberrazzia meegevoerd naar Duitsland 

en kwam daarbij in Hildesheim terecht waar hij behoorlijk lichamelijk 

verzwakte. Omdat hij niet meer kon werken heeft een Duitser hem 

zodanig geslagen dat hij vanuit het stadscentrum kruipend zich 

voortsleepte tot aan de poort van het St. Bernwards-Krankenhaus. 

Daar werd hij opgepakt en verzorgd door een andere Heldenaar, 

Herman Hermans, maar dat mocht helaas niet meer baten. 

Het is niet bekend waar hij is begraven. 

 

 

Zo tekende Herman 

Hermans het verhaal 

van Giel op in zijn 

boek. 

 

 

 

Bronnen: 

Archief 

Heemkundevereniging 

Helden 

Archief gemeente Helden 

(nu Peel en Maas) 

Herman Hermans: Af en 

toe denk ik nog aan die 

dagen ….. (1989) 

Oorlogsgravenstichting  

 

 

 

 

De overlijdensakte van de 

gemeente Helden. 


