
America, zondag 8 oktober 1944 
 
Pastoor J. Jansen zinspeelde al tijdens de vroegmis in America op een mogelijke razzia. Beter ware 
het als er geen mannen de hoogmis bezochten, gaf hij zijn parochianen te verstaan. De eerste 
kerkgangers, onder wie ook evacués uit Griendtsveen, wisten wat hun te doen stond. Voor zover nog 
niet geëvacueerd, kregen de Americanen, met name degenen die bezuiden de spoorlijn Venlo-
Eindhoven woonden, huisbezoek van militairen. Hier en daar ging het bijzonder bruut toe. Na afloop 
ontspon zich een discussie tussen de soldaten en de tientallen, bij de spoorwegovergang 
samengedreven mannen en jongens. Inzet was de leeftijd van de allerjongsten. Een enkeling mocht 
zowaar naar huis. Even later begon de uittocht naar Sevenum. In America werden op die dag ruim 30 
mannen en jongemannen meegenomen. 


