
Interview met Lies Peters-Martin, Grashoek 

 

Wanneer was er razzia in Grashoek? 

8 oktober 1944. 

 

Wat deed u toen, en waar was u toen? 

Het was zondag 's morgens 8 oktober om 10 uur, en mijn vader ging met de fiets naar de 

kerk en hij fietste op de Molenbeek en daar werd hij opgepakt. Wij konden dat van thuis uit 

zien. 

 

Hoe ging het in zijn werk bij die razzia? 

Ze kwamen allemaal bij elkaar en gingen toen richting de struiken. 

 

Hoe zijn de mannen naar Duitsland gebracht? Wat gebeurde er onderweg? 

Eerst werden ze allemaal naar Maasbree gebracht en vandaar gingen ze met vrachtwagens 

naar Venlo en daar gingen ze met de trein naar Duitsland. 

 

Waar moesten ze gaan werken? 

In suikerfabrieken en granatenfabrieken. 

 

Hoe ging het bij dat werk? 

Dat weet ik niet. 

 

Waar sliepen ze? 

In barakken op britsen. 

 

Wat kregen ze te eten? 

Snert en heel veel aardappelen en kuch. 

 

Was het mogelijk om vluchten? 

Ik vermoed dat er wat zijn gevlucht, maar niet veel. 

 

Waar en hoe zijn ze bevrijd? 

In mei. Ik heb mijn vader niet thuis zien komen, want ik lag in het ziekenhuis. Ik was gewond 

bij mijn been. 

 

Wanneer en hoe zijn ze thuisgekomen? 

Weet ik niet, ik lag in het ziekenhuis. 

 

Hoe vonden de achterblijvers het? 

Dat was heel erg, want mijn moeder was in verwachting. 

 

Was er contact, bijvoorbeeld door brieven? 

Nee, er was geen contact. 

 

Wat is er nog meer gebeurd? 

We zagen mijn vader bij het vin en mijn moeder deed de deur op slot en er kwam een 

soldaat. Hij wou binnen, maar de deur zat op slot maar hij stak er met een mes doorheen en 

er zat een gat in de deur. 


