Interview met Peter van Ophoven, Grashoek

Wanneer was er een razzia in Grashoek?
8 oktober 1944.

Wat deed u toen en waar was u toen?
Ik was thuis. Wij werden door Duitse soldaten opgepakt en meegenomen. We zijn toen naar Venlo
moeten lopen onder begeleiding van Duitse soldaten.

Hoe ging het in zijn werk bij de razzia? Hoe en wanneer zijn de mannen opgepakt?

In Venlo op het station aangekomen stond de goederentrein klaar. We moesten instappen en zijn
naar Duitsland in Wuppertal getransporteerd. In Wuppertal in het doorgangslager zijn wij
doorgetransporteerd naar verschillende fabrieken in Duitsland. Wij zijn met negen man in
Remscheid te werk gesteld.

Waar moesten ze gaan werken?
De meesten zijn naar Schalzgitter bij Hamburg tewerkgesteld.

Hoe ging het bij dat werk?
In de fabrieken werd hoofdzakelijk oorlogstuig gemaakt: bommen, granaten en vliegtuigen.

Waar sliepen ze?
Wij sliepen in barakken en bedden, tweehoog onder bewaking van Lagerfiuhrer.

Wat kregen ze te eten?
We kregen bonnen dagrantsoen. Als we dat in één keer opaten, hadden we nog niet genoeg, maar
we moesten er toch 24 uur mee doen.

Was het mogelijk te viuchten?
Vluchten had geen zin.

Wanneer en hoe zijn ze bevrijd?
We zijn op vijf mei 1945 bevrijd.

Wanneer en hoe zijn ze weer thuisgekomen?
We zijn vier weken later thuisgekomen wegens dat de wegen bezet waren door het
bevrijdingsleger.

Hoe was het om weer thuis te komen?
Dat was een blijde ervaring.

Hoe vonden de achterblijvers het?
Ze vonden het geweldig.

Was er contact, bijvoorbeeld door brieven?
Er was geen contact.

Waren er ook slachtoffers? Hoe is dat gebeurd?
Mijn vader is in een vuurgevecht doodgeschoten.

Hebben we nog iets vergeten wat u toch wilt vertellen?
Nee.
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