
Een gedicht voor iets heel erg belangrijks 
 
Wat er is gebeurd, zo erg en wreed 
het bezorgde veel mensen heel veel leed. 
Mensen werden gewoon uit de kerk meegenomen 
en denk maar niet dat de soldaten hen beloonden. 
Het eten was ook niet goed 
het smaakte net als roet. 
De wc's waren slecht 
echt! 
Toen alles voorbij was, 
gingen alle overgebleven mensen naar huis. 
Thuis omhelsden ze elkaar als neef en nicht 
dat was een goede plicht. 
Na al die jaren denken wij nog steeds aan die mensen wat er toen was gebeurd. 
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