
De Tweede Wereldoorlog 

Op 1 september 1939 viel Duitsland Polen binnen; het begin van de Tweede Wereldoorlog. 

In mei 1940 vielen de Duitsers Nederland binnen. De joden waren ook in Nederland niet meer 

veilig. In het najaar moesten alle joden zich melden en werden geregistreerd. Twee jaar later 

werden bijna alle joden in Nederland (140.000) opgepakt en naar concentratiekampen in Duitsland 

en Polen gebracht. 

Er waren in de oorlog niet zoveel mensen die verzet pleegden tegen de Duitsers. Dat waren er 

maar zo'n 25.000. De Duitse politie deed alles om ze te pakken, dikwijls geholpen door 

Nederlandse verraders (NSB'ers). Als de verzetsmensen werden opgepakt, kwamen zij in de 

gevangenis. Daar werden ze vaak gemarteld of vermoord. 

De Duitsers hielden ook razzia's. Dan werden er onschuldige mensen opgepakt en die moesten 

dan voor de Duitsers werken, vooral in de wapenfabrieken. 

Op 5 mei 1945 werd Nederland bevrijd. 
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