
Interview met opa Van Ninhuys uit Panningen 

Door Maical Vaessen, groep 8 uit Kessel-Eik 

Wanneer zijn er razzia's in het dorp geweest? 

Op zondag 8 oktober 1944. 

Hoeveel mannen zijn er ongeveer opgepakt? 

Minimaal 300 mensen. 

Hoeveel mannen zijn er in Duitsland gestorven? 

Ongeveer de helft is teruggekeerd. 

Wat gebeurde er tijdens de razzia (hoe en waar zijn de mannen/jongens opgepakt)? 

Bij de kerk, op straat, in de velden en bij huiszoekingen. 

In Panningen: de mannen werden naar de school en speelplaats gebracht. 

In Helden: de mannen werden naar de school en het Sint-Rochusplein gebracht. 

Hoe zijn de mannen uit hun dorp weggevoerd en naar Duitsland gebracht? 

Te voet naar Kessel, de Maas oversteken, te voet naar de Reuver naar het treinstation, met de 

trein naar Duitsland in veewagons. 

Waar hebben ze gewerkt en onder welke omstandigheden? 

De meesten kwamen terecht in het Harz-gebied, enkelen gingen naar het Ruhr-gebied. Ze werkten 

in fabrieken in zeer slechte omstandigheden, enkelen kwamen bij boeren terecht en hadden het 

iets beter. 

Hoe was het eten en waar sliepen ze? 

Het eten en water was er niet of weinig en zeer slecht. Ze sliepen in barakken, vaak op de grond. 

Wanneer en hoe zijn ze bevrijd? 

Tussen eind februari en midden april zijn ze door de geallieerden bevrijd. 

Wanneer en hoe zijn de mannen naar huis gekomen en hoe was dat? 

De meesten zijn lopend naar huis gekomen. Dit duurde weken. De tocht was erg zwaar; velen 

waren bijna dood. 

Konden de achterblijvers contact houden met de dwangarbeiders en hoe ging dat? 

Er was geen contact mogelijk. 

 


